Vi

omes

wonen is leven

Tijd heeft het eigenaardige vermogen om ons onverschillig te maken over de din-
gen waar we ooit van hielden of van onder de indruk waren. Van de spullen die
we kopen om onze woningen mee te decoreren en verrijken tot de gebouwen en de
wijken waarin we wonen. Met dit werkstuk probeer ik de vooronderstellin-
gen hierover uit te dagen en de bewoners opnieuw enthousiast te maken
over de objecten en structuren om ons heen.

‘Entree A t/m D’ maakt deel uit van het project van Vidomes, dat haar
grootste appartementencomplex aan de prof. J.W. Frisolaan in de wijk
Prinsenhof onder het motto ‘kunst met en voor bewoners’ nieuw leven
inblaast.

Ongeveer 100 huishoudens uit twee flatgebouwen openden hun deuren
voor mij en gaven me de gelegenheid om foto’s te maken van vijf elemen-
ten uit hun interieur. Een lamp, een stoel, gordijnen, een plant en een
spiegel. ‘Binnendingen’ die volgens mij essentieel zijn om van een huis
een ‘thuis’ te maken. Vaak was de eerste reactie van de bewoners dat er
niets interessants in het appartement te vinden zou zijn. Toch vond ik bij-
na elke keer wel iets karakteristieks. Een spiegel in een vorm die ik nooit
eerder gezien had of een plant die onbeheerst groeide. Uiteindelijk maakte
ik meer dan 3.000 foto’s van ongeveer 500 verschillende objecten.

Aan de verzamelde interieurfoto’s voegde ik kleurige ballonnen toe. Met
deze ingrediénten heb ik, het principe van de trompe-l'ceil volgend, voor
elke entree een andere afbeelding gebouwd, waarbinnen de architectuur-
lijnen van de entree optisch zijn doorgezet. Met deze afbeelding is de
wand bekleed. Daardoor lijkt er nu een tweede ruimte naast de entree te
bestaan.

Zodra iemand de hal binnenkomt, betreedt hij ook deze parallelruimte;
een denkbeeldige wereld die is samengesteld uit voor hem bekende en
onbekende objecten. Ook de onbekende zijn dichtbij, omdat die zich in de
woningen van de buren bevinden. In deze parallelruimte vinden simpele
dingen als een stoel, een gordijn etc. hun plek in een opwindend en on-
voorspelbaar tafereel waarbinnen verschillende scenario’s mogelijk zijn.
Alledaagse objecten nodigen de bezoeker uit tot een hernieuwde kennis-
making met ‘thuis’.

Zijn onze interieurs in zekere zin niet een afspiegeling van onszelf? 1k vind het
belangrijk om de blik waarmee we in die spiegel kijken onophoudelijk te
verfrissen. Op die manier wordt onze directe omgeving een voortdurend
feest.
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Met dank aan de bewoners van de prof. JW. Frisolaan.
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